
Groepen uit heel Vlaanderen komen samen.
Door naar elkaar te luisteren, helpen we elkaars problemen 
op te lossen. Je ervaart dat je meetelt als mens en anderen 
luisteren met respect.

Mensen in armoede komen samen en spreken met elkaar. 
Je leert van elkaars ervaring.
Samen met anderen denk je na over hoe het anders 
moet in onze maatschappij. 
De volksuniversiteit geeft signalen en voorstellen door 
aan politici.

Wil je ook opkomen voor je rechten? 
Kom dan naar de volksuniversiteit



De volksuniversiteit is een initiatief van ATD Vierde Wereld.
ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechten

-beweging die opkomt voor een samenleving zonder 
armoede en sociale uitsluiting. 

ATD staat voor All Together for Dignity of 
Samen voor Waardigheid.

Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel
contact@atd-vierdewereld.be

+32 (0)2/650.08.70 

www.atd-vierdewereld.be
www.facebook.com/ATDVla

“Ik heb ontdekt dat ik er niet 
alleen voor sta. Door de volks-
universiteit leerde ik dat ik niet 

dom ben.”

“Ik leerde opkomen voor mezelf 
en voor anderen. Ik leerde mijn 
rechten kennen en mezelf beter 

uitdrukken.”

- Niet op de openbare weg gooien - V.U.: Marijke Decuypere, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel


