Nous, bénévoles et professionnels du secteur
sans-abris, citoyens... vivant ou travaillant a
Bruxelles, avons été alertés par la précarité et
la solitude dans laquelle certaines personnes

sans-abri ou ex sans abri, pouvaient
étre enterrées. En mai 2005, nous avons créé

un collectif dont la mission est:
«Agir pour un adieu digne pour
les habitants de la rue en
Région Bruxelloise»

De fait:
*Nous informons les personnes et
organisations concérnées de tout déces des
(ex) habitants de la rue en Région Bruxelloise.

* Nous soutenons les ami-e-s, la famille,
les proches dans I’organisation des
cérémonies d’adieu individuel.

*Nous organisons mensuellement des
moments de rencontres, d’échanges et
de réflexions.

*Nous accompagnons toute personne
qui le souhaite dans leurs visites au
cimetiére tout au long de I'année.

*Nous organisons une visite collective
au cimetiére début novembre.

* Nous organisons une cérémonie annuelle
pour rendre hommage a tous les morts de
la rue décédés au cours de I'année écoulée.

*Nous recueillons un certain nombre
d’informations quantitatives et qualitatives
qui permettent de contrer certaines idées
recues et préjugés.

Des vies fauchées trop tét, en partie
parce que certaines mesures
structurelles ne sont pas décidées ou

appliquées.

Historique

EN 2006, nous organisons La premiere
cérémonie d’hommage aux personnes
décédées I'année précédente dans la salle
Gothique de 'Hotel de Ville de Bruxelles

EN 2011, avec I'accord et le soutien de la ville
de Bruxelles, nous plantons un arbre

«monument vivant a la mémoire des morts de

la rue» a proximité de la Gare Centrale

En décembre 2014, le collectif a été
le lauréat du Prix Régina Ortinger-Karlin
décerné par la Ligue des Droits de I'Homme

Le 13 mai 2015, le collectif a organisé sa
dixieme cérémonie d’hommage annuelle a
I’'Hoétel de ville de Bruxelles

Le monde du Collectif les Morts de la Rue est
tres varié, et tout le monde peut s’investir selon
le temps duquel on dispose, les intéréts de
chacun(e) ses talents.

Alors...

Rejoignez-nous! Contactez-nous!
Soutenez-nous

info@mortsdelarue.grUSSfls
www.mortsdelarue.bruxelles

BE 43000325590301

Collectief
Straatdoden
Brussel

Omdat we weigeren dat mensen alleen
sterven en anoniem begraven worden

Omdat het vandaag nog moet veranderen voor
zij die nog op straat leven

Omdat we allen de kans willen hebben om
afschheid te nemen van onze vrienden,
geliefde, vaders, moders of kinderen...

Enkel zij die vergeten worden, sterven écht



Wij, vrijwilligers en werknemers uit
de daklozensector, betrokken burgers,...
die leven of werken in Brussel, zijn getroffen door
de bittere armoede en de eenzaamheid waarin

(ex-) straatbewoners stierven en begraven werden.

In 2005, richtten wij een collectief op met
als missie:
«Handelen voor een waardig afscheid
voor de inwoners van de straat
in Regio Brussel»

De facto:

*We informeren de naasten en betrokken
organisaties bij een overlijden van een (ex-)
straatbewoner in Regio Brussel.

* We ondersteunen vrienden, familie en naasten
in de organisatie van een individuele
afscheidsceremonie.

* Doorheen het jaar vergezellen we iedere
persoon die het wenst een bezoek te brengen
aan een begraafplaats

* Maandelijks organiseren we een moment van
ontmoeting, uitwisseling en reflectie.

* Begin november organiseren we een collectief
bezoek aan het kerkhof van Brussel.

*We organiseren een jaarlijkse ceremonie
om de straatdoden van het afgelopen jaar
te herdenken en te huldigen.

* We verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens die ons de mogelijkheid geven om
een aantal misvattingen en vooroordelen
recht te zetten

Te vroeg weggerukte levens, mede omdat
een aantal structurele maatregelen niet
worden genomen of toegepast.

Voordat het collectief bestond stierven
daklozen niet, ze verdwenen
alleen maar...

Vanaf de creatie van de collectief:

In 2006, Organiseerden we de eerste
ceremonie als eerbetoon aan de overleden
straatdoden van het afgelopen jaar in de
Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel.

In 2011, Plantten we een boom « een levend
monument aan de herdenkingsplaat voor

de Straatdoden» in de buurt van het
Centraal Station.

In december 2014, Ontving het Collectief de
Régine Orfinger-Karlin Prijs van de Franstalige
Liga voor de Rechten van de Mens.

Op 13 mei 2015, organiseerde het Collectief
de tiende herdenkingsceremonie
in het Stadhuis van Brussel.

Bij gebrek aan respect voor het
begrafenisritueel van één persoon,
staat de ganse mensheid en onze

eigen waardigheid op het spel.

De wereld van het Collectief Straatdoden

is zeer gevariéerd, en elkeen kan zich inzetten
naar gelang de tijd waarover men beschikt,
de interesses van elke persoon en diens
talenten.

Dus...

Doe mee-Contacteer ons-Steun ons

info@straatdoden.brussels
WWW.straatdoden.brussels
BE43000325590301

Collectif
Les Morts de la Rue
Bruxelles

Parce que nous refusons que les gens
soient seuls et anonymes, méme
apres la mort

Parce que cela doit changer pour ceux
qui vivent encore dans la rue

Parce que nous voulons tous avoir
la possibilité de dire un adieu a nos amis
aimés, peres meres ou enfants...

Ne meurent que ceux q’on oublie.



