
Organisator leesavonden 

ATD Vierde Wereld is een NGO voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan 
een geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Ze werd in 1957 door Joseph 
Wresinski, een Franse priester, opgericht samen met de inwoners van een sloppenwijk 
in de Parijse agglomeratie. Omdat Joseph Wresinski zelf in armoede opgroeide, had 
hij een eigen kijk en inzicht in de realiteit van armoede en de wijze waarop ze kan 
worden bestreden: met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis.  

Profiel 

Taakomschrijving 

Wat hebben wij jou te bieden? 

 
Ben je overtuigd? Neem dan nu contact met ons op via contact@atd-vierdewereld.be! 
 

ATD Vierde Wereld is op zoek naar vrijwilligers die leesavonden willen organiseren. 
Tijdens een leesavond kan bijvoorbeeld het boek “Strootjes in het zand” van volontair 
Niek Tweehuijsen besproken worden (maar ook andere boeken/teksten zijn mogelijk!). 
Het boek gaat over Nieks periode in Tanzania, waar hij al snel aan de onderkant van de 
maatschappij belandt. Niek vecht tegen de verleiding om in zijn eentje de problemen 
voor de allerarmsten op te lossen. Met vallen en opstaan ontdekt hij dat zonder de 
ervaring en deelname van de armsten duurzame ontwikkeling een illusie is. 

•Je bent geïnteresseerd in alles wat met armoede en armoedebestrijding te maken heeft. 
•Je treedt graag op als ambassadeur van ATD Vierde Wereld. 
•Je  houdt ervan leesavonden, debatten,… te organiseren. 

 

•Je organiseert zelfstandig een leesavond: je zorgt voor de locatie, promotie,… 
•Je geeft mensen meer informatie over ATD Vierde Wereld en onze acties. 

•Een flexibel en zinvol engagement binnen een enthousiaste organisatie 
•Een kans om de sector armoedebestrijding beter te leren kennen. 
•Inhoudelijke ondersteuning voor de organisatie. Wij hebben documentatiemateriaal ter 
beschikking, tips voor een debat, campagnemateriaal… 
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